
Tom Van Laere over overgave en soberheid 

 

Vroeg opstaan. Wandelen. Zwijgen. Dat zijn de dingen die ik wil doen. Iemand die passioneel bezig is, 

wordt verondersteld het heel druk te hebben. Ik geloof meer in een soort overgave, een soberheid. 

Ik leef in concepten. Nu sis dat vroeg opstaan en veel wandelen. Ik verdiep mij in mythes over het 

wandelen en lees verhalen over historische wandelaars. Ik vind het leuk om ergens helemaal in te 

kruipen, want dan leer je heel  veel. In het leven moet je je doel af en toe veranderen en er dan 

helemaal voor gaan. 

De kunstenaar die ik heel goed vind, bieden traagheid. Zoals Sean Penn met ‘Into  the Wild’ of Bob 

Dylan.  Je kunt niet en de hele  dag rondlopen met een I-Pod en met iets anders bezig zijn. 

In interviews zeg je snel meer dan je wilt. Mijn kracht is zingen, nummers schrijven, optreden. Ik verlies 

wat van die kracht door te veel te willen of te moeten praten. Alles lijkt dan een statement. Maar het is 

tegen de natuur van het songs schrijven want daarvoor probeer je net weg te laten wat je weet. 
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